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Geachte lezer,

Het lijkt erop dat we Corona achter ons hebben kunnen laten,
maar laten we niet te snel juichen.

We hebben normaal onze bezoekers ontvangen en ons
museum aanprijzen als cultureel uitstapje, dit doen we dan
ook zoveel als mogelijk.

Laat ons samen hopen dat dit gerust gevoel ook bij onze verre
buren waarheid zal worden, dan denk ik speciaal aan de
oorlog in Oekraine, maar ook aan het wapenbeleid in
Amerika.

In deze nieuwsbrief vind u:

- Afscheid;

- 4 mei herdenking;

- Museum in beweging;

- Nieuwe vitrine;

- schenking;

- Nieuwe aanwinsten;

- Kopij voor de nieuwsbrief.

Afscheid.

Janus Brock uit Goirle is 28 mei j.1. overleden. Wij hebben van
Janus een archief gekregen met informatie over het verzet in
de ruime regio. Janus kwam nog regelmatig op ons museum
en vertelde graag over hun verzetsherinneringen. Janus
vertelde ook over de overval distributiekantoor te Bladel waar
Janus bij betrokken was.

4 mei herdenking.

Het was wederom een mooie herdenking met zeker aandacht
voor de oorlog in Oekraine.



Museum in beweging.

Noteer alvast 25 september in uw agenda, het is tijd voor de 7¢
editie van Museum in Beweging.

Het beloofd weer een speciaal weekend te worden met veel
beweging in en rondom ons museum.

We houden u op de hoogte.

Nieuwe vitrine.

In de ruimte luchtoorlog en in de ruimte bij de filmhoek komt
een geheel nieuwe expositie: “Van Normandié tot de
bevrijding”. Vele Amerikaanse uniformen met uitrustingen,
allen met een eigen verhaal.

Speciale dank aan Haenen hout en aan de Houtwinkel (Hubo)
voor het sponseren van het hout en machinegebruik.

Schenking.

Van de vrijwilligers van de kerststukjes Reusel kregen we 200
euro.

Deze vrijwilligersgroep maakt voor kerst veel mooie
kerststukjes die te koop worden aangeboden aan de
bevolking. leder jaar wordt een goed doel ondersteund en wij
waren dit jaar één van de gelukkigen. Mary en Ger zijn deze
gift komen brengen, dank jullie allemaal.

Nieuwe aanwinsten.

Lex van de Poel is met zijn neef uit Geldrop op het museum
om materialen te brengen van vader Harrie en opa Leo van de
Poel. Lex heeft me eerder in de week gebeld dat hij brieven
heeft die zijn vader vanuit een nazikamp in Polen naar
(groot)vader stuurde, ze zijn geschreven op kamppapier.

Vader Harrie is 4-5-1919 geboren in Padang, Nederlands-
Indié. Het hele gezin is geboren in Nederlands-Indi¢ en de
meesten zijn voor de oorlog naar Nederland geémigreerd.

Harrie van de Poel heeft met Annie Blom, zij werd later zijn
vrouw, in Scheveningen gevangen gezeten. Annie zat net als
Harrie in het verzet, Annie was koerierster.

Harrie heeft ook samen met twee broers van Annie in
Amersfoort gezeten. Van Amersfoort zijn ze als gevangenen
naar Torst (Totchok) in Polen vervoerd.

Hier zijn ze richting de kust ontsnapt en zijn met een Zweeds
schip naar Stockholm gebracht. Op 5-11-1941 heeft Harrie een
ansichtkaart vanuit Stockholm naar huis gestuurd. Daarna zijn
ze weer opgepakt en zijn weer naar Polen afgevoerd.

Ome pieter, ome Willem en vader zijn naar Wokingham,
Engeland gegaan. Ze zijn opgeleid bij 1-4 RI, de Valken, en zijn
daarna naar Indié gegaan.

Vader is gewond geraakt, door zijn knie geschoten, en was
waarschijnlijk eind 1946, begin 1947 terug. Lex is geboren
december 1947.

Een oom van Harrie, Frans van de Poel is gesneuveld in Indié,
hij diende bij de Huzaren van Boreel.



Dank u Anna, in het boekje staat het
onderdeel vermeld: “1947, Huz.
Stant, 3 Esk 3 Pel’. Haar
schoonvader diende als KL-er bij
het 3¢ peloton van het 3¢ Eskadron
pantserwagens en vechtwagens
(lichte tanks), dit is een onderdeel
van de Huzaren van Boreel.

Enkele van de brieven van L. van
de Poel, te weten een brief vanuit
het Interneringskamp Tost, Ober
Silezié en een ui het Polizeiliches

Huub Koenen schonk ons een aantal affiches, het zijn enkele
Durchgangslager Amersfoort.

affiches gedrukt in Londen en een aantal over Dordtrecht,
allemaal van direct na de bevrijding.

Een geweldige aanwinst die we goed kunnen gebruiken, ook
op thematentoonstellingen op locatie.

Anna Sillessen stuurde het boekje: “Populair Maleis” op, het
was

van haar schoonvader. Ze schrijft: “Hij was destijds een van de
vele Indiégangers. Wellicht is het boekje iets voor uw
museum.”




Van familie van Limpt uit Reusel kregen we twee prentjes met
gebeden voor onze jongens in Nederlands-Indié.

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.

Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks.

Comité van aanbeveling:

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van
de gemeente Reusel- De Mierden.

Met dank aan:

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN
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