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Geachte lezer, 
 
We hebben maandag 15 augustus het einde van de Tweede 
Wereldoorlog herdacht.  
Bij het monument op De Dam, in Den Haag, in Geldrop, in 
Breda en op vele andere plaatsen waren indrukwekkende 
herdenkingen. 
 
Ik wil bij deze u allemaal een fijne vakantie toewensen. 
Velen zoeken het in het buitenland, maar wij hopen dat er nog 
genoeg geïnteresseerden in ons land blijven en ons museum 
weten te vinden. 

 
In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Museum in beweging; 
- Nieuwe vitrines; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Museum in beweging. 
 
Ons evenement Museum in Beweging staat voor de deur. Een 
weekend met levende geschiedenis. We gaan onze 
museumthema’s, zoals strijd in Reusel rondom de bevrijding, 
Paradroppings en Nederlands-Indië, door re-enacters laten 
leven.  
 
De eerste re-enacters zullen hun kampementen reeds op 
vrijdag 23 september inrichten. 
Zaterdag 24 september zal er al activiteit zijn. 
’s Avonds is er een herdenkingsvlucht van Reusel naar Hooge 
Mierde. 
Zondag 25 september is er re-enactment, er zijn 
schietdemonstraties, er zijn paradroppingen, een route met 
historische voertuigen, militariamarkt, enz. 
 
Houdt deze data vrij in uw agenda. 
 
Wij zoeken nog vrijwilligers die een handje mee willen helpen. 
Indien u geïnteresseerd bent wilt u mij (John, 0622468282) dit 
laten weten? 
Ook mensen van buiten onze vrijwilligersgroep zijn erg 
welkom. 
 



 
Nieuwe vitrines. 
 
Rob en Dennis Brouwer, vader en zoon, hebben een mooie 
gezamenlijke verzamelhobby, dat is nu in ons museum 
zichtbaar geworden.  
In de ruimte Luchtoorlog is een vitrine bijgekomen waar 
poppen van Rob en Dennis staan. 
In de vitrine rechts in ons museum is een deel gewijd aan 
Normandië en een deel gewijd aan het Ardennenoffensief. 
 
Rob zal als vrijwilliger in de toekomst vaker in ons museum te 
vinden zijn. 
Hierbij enkele sfeerbeelden: 
 

 
 
In de luchtoorlogruimte vinden we deze vitrine. 
Amerikaanse Paratroopers van de 101e en de 82e Airborne 
divisies met hun uitrusting, een boordschutter en een piloot. 

 
 

Vitrine Normandië met veel verschillende uniformen die zijn 

gedragen door de verschillende disciplines. 

 

 

 
 
De Slag in de Ardennen. 
 
Op de voorgrond een klerk aan zijn werktafel. 
 



Nieuwe aanwinsten. 
 
We kregen van de heer Westerweel materialen die zijn zwager 
David Tavenier heeft bewaard van zijn diensttijd op Nieuw-
Guinea. 
Het gaat om een tropenhoed, enkele caps, emblemen, 
documenten, snijwerken, fotoboeken, boeken enz. 
Dit alles met het verhaal erbij van David. David was de 
makker van Harrie Wouters waarvan we al veel materialen 
hebben mogen ontvangen van de diensttijd op het huidige 
Irian Jaya. 
 

 
 
Tropenhoed, Morgenster (de vlag van de Nieuw Guinea), 
mouwembleem van de Troepenmacht op Nieuw Guinea en 
enkele emblemen vanuit Nederlands-Indië. 

 
Van Eduard Meijer kregen we het postuum verleende 
Oorlogsherinneringskruis van zijn broer. Louis (Lou) Meijer 
kwam om op Hr Ms Java tijdens de slag in de Javazee op 27 
februari 1942. 
 
Lou was geboren in Oost-Java en zat als dienstplichtige op de 
Java. 
 
De onderscheiding is postuum verleend aan de ouders van 
Louis. 
 

 
 
De tijdens de Slag in de Javazee gezonken schepen zijn 
zeemansgraven. 
 
Helaas zijn de restanten van deze schepen een aantal jaren 
geleden door ijzerhandelaren geroofd van de bodem van de 
Javazee. 



 
Via Mellanie Dekker van het Kempenmuseum te Eersel kregen 
we van Helmi van Stratum- van Beek uit Aalst oa een 
biscuitblik en een type C-ration nog in de verpakking. Daarbij 
kregen we nog wat oude ambachtsmaterialen. 
 
 

 
 
Wie weet kunnen we deze materialen in de toekomst nog eens 
gebruiken. 
 
 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
 

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN 
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