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Geachte lezer, 
 
We kunnen nog enkele dagen heerlijk genieten van het mooie 
najaarsweer. Een groot geluk, dan kan de kachel weer wat 
lager. Fijn in deze tijd van crisis en oorlog niet zo ver van ons 
verwijderd. 
 
We hebben een minder fraaie mededeling, we hebben afscheid 
moeten nemen van Jo van Limpt, een van onze eerste 
vrijwilligers. 
 
 

In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Afscheid;   
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
Afscheid. 
 
Afscheid van een van onze vrijwilligers van het eerste uur. 
 

 
 



 
Jo van Limpt, mijn schoonvader, is ons ontvallen. 
Wij hebben warme herinneringen aan Jo. 
Hierbij plaats ik nog een foto van ons bezoek aan kamp Vught. 
 

 
 
Met de vrijwilligers op het terrein van kamp Vught. We staan 
op het terrein van de maquette met de oorspronkelijke 
indeling van het kamp. 
 
We zien Jeanne Willems- van de Ven, Geu Meulenbroeks, Bets 
van der Meer- Geurtjens, Mary Polman, Jos Willems, 
onbekend, vrijwilliger kamp Vught, Theo Vlastuin, Jef van de 
Voort en Jo van Limpt. 
 

Nieuwe aanwinsten. 
 
Dory Hoijtink en Paul Barneveld. 

 
 
 
Tas van een Officier van 
Gezondheid van het 
Nederlandse leger voor 1940, 
Dory kreeg deze ooit van een 
dorpsgenoot. 
 
 
 
 
 

 
WW2 secret map pencil.  

In 1942 door Charles Fraser Smith ontworpen voor MI 9. 

Dit potlood verborg een kompas en een verborgen kaart. Ze 

werden meegegeven aan de bemanningsleden van de 

Lancaster bommenwerpers. 



 

 

 

Speelkaarten ontworpen voor 

een goocheltruc. Het spel laat 

zien dat de kaarten het gezicht 

van Hitler vormen, de harten 

zijn verdwenen. 

Paul kreeg deze kaarten van een 

collega goochelaar. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Foto’s Janus Verhagen. 
 
Janus diende van 1946 tot 1950 in Nederlands-Indië. 

 
 

Juli 1947, Tjipanas.  
Janus rechts op de foto, gezeten op de Brencarrier. 

 

 

De foto op een motor 

die Janus speciaal naar 

zijn  vriendin Mien van 

de Voort stuurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kookboekje Broer Daniëls. 
 
Koken in oorlogstijd met tips over besparing van brandstoffen, 

het maken van en het koken in een hooikist en allerlei 

recepten. 

Geschreven door A. Geurts, lerares koken en voedingsleer. 

Vergunning van Loco Burgemeester J.A. Verhoeven van 
Gemeente Bladel 
 



 
 
De vergunning is aan P Daniëls om een autoband af te staan, 

in opdracht van Commandant Stoottroepen Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachten Dree, aan Staal, S. persoonsbewijs 

G 49-099446 Groningen, Schoolhalm 11.  

Datum 16 Oktober 1944.  

Het kan zijn dat de heer Staal een gerepatrieerde was, bevrijd 

uit een Duits werkkamp, die in het bevrijdde Zuiden moesten 

wachten om naar huis te kunnen. Veel gerepatrieerden zijn tot 

juni 1945 in onze regio geweest. 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
 

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN 
 
 

                                 


