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Geachte lezer, 
 
We zitten alweer ruim in het nieuwe jaar en iedereen is 
natuurlijk druk om van alles te plannen, want het kan weer, 
gelukkig. 
 
Wij werken aan de museumcollectie, onderhoud en 
aanpassen, de bezoeker moet de geschiedenis kunnen voelen 
in presentatie en toelichting. 
Houdt u ook het weekend van Vaderdag, 18 juni, in de gaten, 
dan gaan we weer volop in beweging. 
 

 
 
In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Naamsbekendheid museum;   
- Museum in beweging; 
- Museumcollectie; 
- Uitstapje vrijwilligers; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Naamsbekendheid museum. 
 
 
Het is natuurlijk enorm belangrijk om bekend te zijn als je een 
ruim publiek wil kunnen bereiken. 
 
 
We hopen dat we het museum kunnen laten toetreden tot de 
museumstichting. Dan kan de museumjaarkaart gescand 
worden en krijgen we op deze manier zeker meer bekendheid. 
Natuurlijk is dit ook enorm belangrijk voor de verre toekomst 
van het museum. 
 
We vullen onze Facebookpagina geregeld aan en Rob Brouwer 
heeft een account op Instagram geopend. De informatie die we 
op facebook plaatsen wordt ook op insta geplaatst. We hopen 
op deze manier ook een groter publiek te bereiken. 
 
Het belangrijkste is de mond op mond reclame, iedere 
bezoeker kan immers als ambassadeur van ons museum onze 
naamsbekendheid verbreden. 
 



Museum in beweging. 
 
Het weekend van 18 juni is de nieuwe datum voor dit mooie 
evenement. 
De planning zoals gemaakt vorig jaar blijft gehandhaafd. 
We werken hard aan de volledige vergunning en hopen 
binnenkort bij de gemeente aan tafel te zitten. 
 
Vrijdag 16 juni arriveren de eerste re-enacters en zij bouwen 
hun tentenkampen. 
Zaterdag de herdenkingstocht van Reusel naar Hooge Mierde 
en daarna muzikale optredens op het myrthaplein, dit beloofd 
iets speciaals te worden. 
Zondag re-enactment, parachutistendropping zoals zondag 17 
september 1944 in onze omgeving, route met historische 
voertuigen over ruw terrein, militaire presentaties, 
militariamarkt, etc 
 
Hierbij een foto uit 2013, we hopen met dit themaweekend een 
groot publiek te kunnen bereiken. 
 

 

Museumcollectie. 
 
 

 
 
In de “Welch 
Room” hebben we 
een replica van een 
Duitse 
Fallschirmjäger 
opgenomen.  
De pop staat hier 
voor de grote foto 
van de kerk.  
 
De strijd in de 
dorpskern, rondom 
de kerk van Reusel, 
was enorm fel. Veel 
burgers hebben hier 
heftige momenten 
van moeten 
beleven. 
 
Naast de vele 
Britse- en 
burgerslachtoffers 
zijn er ook veel 
fallschirmjäger om 
het leven gekomen 
 
 

 
 
 



Uitstapje vrijwilligers. 
 
Corona is voor velen een groot probleem geworden. 
Je sociale wereld stort in elkaar en je zit vaak op een klein 
eiland in vergelijking met de situatie ervoor. 
 
We hebben weer eens een lekkere bindingsdag gehad en als 
museumvrijwilligers elkaar weer eens mogen begroeten. 
 
We zijn naar het museum van Cees Jacobs geweest in 
Achtmaal, een uurtje rijden vanuit Hooge Mierde. 
Een mooie collectie met veel Amerikaans materiaal, dat deel 
van Brabant is bevrijd door de Timberwolves. 
Ook veel persoonlijke verhalen die een museum doen leven. 
We werden gastvrij ontvangen met een kopje koffie en een 
koek en daarna konden we de verschillende ruimtes van het 
museum bewonderen. Ook buiten stond het een en ander 
zoals de motor van een V 1, de vliegende bom die veel leed 
heeft veroorzaakt. 
 
 
Daarna samen lekker gegeten in de Schop bij de Bijenkorf. Een 
speciaal woord van dank aan Eric, Sandra en Mireille voor het 
gastvrij ontvangst en het geweldige diner. 
 
  
 
Nieuwe aanwinsten. 
 
Uniformen van August Lochmann van Bennekom. Hij was 

geboren in 1919 en is in 1945 als lid van het Rode Kruis met de 
Amerikanen mee geweest en heeft onderzoek gedaan.  
Vorige nieuwsbrief kon u al zien welke emblemen door August 
waren verzameld. 

Deze uniformen zijn na het overlijden van de weduwe van August 
gevonden. Op de foto een uniform van een 

bommenwerperbemanningslid en een zogenaamd 
loopgravenvest, hierin staat zijn naam op een label. 
 

 
 

         
 
 



 

 

 
 
Van Dory Hoijtink kregen we 

dit stofdoekenzakje in de vorm 

van een boerin met een schort. 

Op de schort de tekens van 
de swastika, het hakenkruis, 
dat door nazi-Duitsland 
werd gebruikt. 
 
Dory bracht natuurlijk ook 
al meerdere mooie items 
naar ons museum. 
  

 
 
 
We hebben een aantal boeken gekregen van Ria Tops uit 
Riethoven afkomstig van de collectie van haar man. 
Ook van  de kinderen Vermeer uit Goirle uit de collectie van 
hun vader Toon Vermeer. Toon was vriend van het museum. 
 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
 

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN 
 
 

                                 


