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Geachte lezer, 
 
We zitten alweer ruim een maand in het nieuwe jaar, de tijd 
lijkt te vliegen. 
Dit jaar zijn we 80 jaar bevrijd en dat willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan. Ik wil alvast een klein tipje van de sluier 
oplichten. 
We hebben ook enkele steuntjes in de rug gekregen waarover 
ik u wil inlichten. 
 
Tot ziens in dit nieuwe jaar. 
 

In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage;   
- Schenking Kerststukken Reusel De Mierden; 
- 80 jaar bevrijd, Museum in Beweging; 
- Aanpassing in ons museum. 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage.  
 
De Rabobank bestaat 125 jaar, daarom stelden ze € 125.000 
beschikbaar voor ieder leefgebied: de Rabo coöperatieve 
Duurzaamheidsbijdrage.  
 
Wij hebben een aanvraag gedaan en 1500 euro mogen 
ontvangen. Dit is speciaal voor ons project met de scholen in 
de Kempenregio. Rabobank betaald mee aan de scholen die 
ons museum bezoeken en zo de geschiedenis “tastbaar” 
maken. De leerlingen krijgen een rondleiding, de 
documentaire over de hongerwinter en een fotozoektocht met 
speciale aandacht aan hun eigen dorp of gemeente. 
 
Odette Duis heeft deze bijdrage op 23 dec 2023 overhandigd in 
ons museum. 
 
 
Schenking Kerststukken Reusel De Mierden. 
 
We hebben een schenking van 200 euro mogen ontvangen 
namens alle vrijwilligers uit Reusel De Mierden die 
Kerststukken maken in de Voorste Heikant in Reusel. 
Deze groep vrijwilligers zetten zich enthousiast in en 
ondersteunen op deze manier zo’n dertig goede doelen. 



 
80 jaar bevrijd, Museum in Beweging. 
 
3 Oktober 2024 zijn we 80 jaar bevrijd. 
We zijn plannen aan het ontwikkelen rondom deze 
herdenking. 
We hopen het weekend van 27, 28 en 29 september iets met 
toneel en muziek te kunnen organiseren en het weekend van 5 
en 6 oktober Museum in Beweging. 
Donderdag 3 oktober vind de herdenking plaats bij het 
gemeentehuis. 
 

 
 

Aanpassing in ons museum. 
 
In de vervolgingsruimte hebben we een plattegrond van 
Europa getekend met daarop de locaties van de 
concentratiekampen en de krijgsgevangenenkampen in 
Europa. 
Veel personen, ook uit onze dorpen zijn ver weggevoerd door 
de bezetter. 

 

Mary Polman aan het werk aan de landkaart in de vervolgingsruimte. 

 
 
Nieuwe aanwinsten. 
 
Brieven en postkaarten enz uit gevangenissen en kampen 
geschreven en ontvangen door Harrie van de Poel en Pieter 
Blom. Een zoon van Harrie en een schoonzoon en kleinzoon 
van Peter hebben deze materialen naar ons museum gebracht. 
 



Harrie van de Poel heeft met zijn latere vrouw Annie Blom, 

geboren 18-9-1916 en haar broer Pieter in Scheveningen 

gevangen gezeten. Annie zat net als Harrie en Pieter in het 

verzet, Annie was koerierster. 

Harrie heeft ook samen met Pieter  Willem Blom, geboren 12-

8-1918 in Amersfoort gevangen gezeten. Van Amersfoort zijn 

ze als gevangenen naar Torst (Totchok) in Polen vervoerd. Dit 

Interneringskamp lag ongeveer 50 km ten Noordwesten van 

Auschwitz. 

 

 

 
Gevangenen mochten een brief naar huis schrijven op dit speciaal 

bedrukte briefpapier, met potlood op de lijntjes. De brieven werden 

streng gecensureerd. 

 
 

 
 
Ilag VIII Tost. 
 
Deze interneringskampen, Ilag genaamd , werden Geallieerde 
(voornamelijk Britse en Amerikaanse) burgers vastgehouden. 
Deze burgers waren achter de frontlinies gegrepen door de 
snelle opmars van de Duitse legers of de plotselinge intrede 
van de Verenigde Staten in de oorlog. In deze kampen hielden 
de Duitsers zich aan de regels van de Derde Conventie van 
Genève . Sterfgevallen waren het gevolg van ziekte of gewoon 
ouderdom. 
 
 
Harrie en Piet zijn later als vrijwilligers naar Nederlands-Indië 
gestuurd. Ze dienden bij 1-4 RI op west-Java. 
Deze eerste onderdelen bestonden uit vrijwilligers, vaak 
verzetsgroepen uit de oorlogsjaren. 
 



 
De graven van de vermoordde militairen van 1-11 RI waar 
Harrie in een brief over naar huis schrijft. Deze brief zit ook in 
de collectie. 
 

 
 
De officieren van 1-4 RI, Piet Blom midden op de achtergrond. 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 

            
 

mailto:info@museumdebewogenjaren.nl

