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Geachte lezer, 
 
 
De lente is alweer in het land, we hebben al enkele warme 
dagen mogen ervaren. 
 
4 Mei aanstaande herdenken we de oorlogsslachtoffers, u bent 
van harte welkom bij het oorlogsmonument te Reusel. 
We vieren samen op 5 mei dat we al bijna 80 jaar in vrijheid 
mogen leven, vrijheid is niet vanzelfsprekend, laten we daar 
onszelf bewust van zijn. 
  

In deze nieuwsbrief vindt u: 
 

- Afscheid;   
- 4 Mei herdenking; 

 
Afscheid van een vrijwilliger. 

 

We hebben afscheid moeten nemen van Mark Wigman. 
Mark is 13 april overleden op een leeftijd van 62 jaar. 
Mark heeft veel voor ons museum betekend, zoals de 
luchtoorlog en de strijd in de omgeving, toegelicht met tekst 
en met modelbouwmaquettes. 
Mark was steeds paraat om alles te organiseren wat ons 
museum aangaat, we gaan je missen Mark. 
Afscheidsdienst voor Mark is zaterdag 20 april 
Correspondentieadres is Bakkerstraat 42, 5541 VD Reusel. 



4 Mei herdenking. 
 

 
Wethouder-veteraan Frank Rombouts bij het oorlogs-monument bij 
de kerk te Reusel tijdens de herdenking in 2023. 

Zaterdagavond 4 mei 2024 bent u welkom bij het monument 
bij de kerk te Reusel. Het programma begint om 19:45 uur en 
vindt plaats bij het oorlogsmonument, en op de begraafplaats. 
Daarna is iedereen welkom in de aula van het gemeentehuis. 

De Britse graven op het kerkhof te Reusel, gefotografeerd na de 
herdenking in 2023. 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
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