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Geachte lezer, 
 
Donderdag 15 Augustus was de Indiëherdenking te volgen op 
de televisie. We herdenken de capitulatie van Japan en het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Zaterdag 17 Augustus herdachten we de Burma en Pakan- 
Baroe dodenspoorlijnen, hier zijn vele krijgsgevangenen 
tewerkgesteld en velen om het leven gekomen, waaronder 
2782 en 519 Nederlandse slachtoffers. 
 
Ik wil u enkele foto’s laten zien van de herdenkingen bij de 
monumenten in Den Haag en Bronbeek bij Arnhem. 

In deze nieuwsbrief vindt u: 
 

- Foto’s Indië-herdenkingen; 
- 80 Jaar bevrijd, toneel en Museum in Beweging;   
- Jongens dromen van 80 jaar; 
- Hornemann huis; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
 
Foto’s Indië-herdenkingen. 
 
 

 
 
De herdenking bij het Indië-monument te Den Haag. 
 
Links ziet u de Marinierskapel van de Koninklijke Marine, 
midden het monument met de vele zonnebloemen en de 
kransen en rechts de vaandelwacht van de Koninklijke 
Luchtmacht.  



 
Het monument voor de Burma en 

Pakan- Baroe dodenspoorlijnen. 

 

 

 
 

 
80 Jaar bevrijd, toneel en Museum in Beweging. 
 
U heeft de dat toch in uw agenda genoteerd? 
27, 28 en 29 September toneel in de Schakel, 3 Oktober 
opening van de fietstocht “Litttekens van bange dagen” en 5 
en 6 Oktober Museum In Beweging. 
Ik hoop u te mogen ontmoeten. 
 
 
 
 
Jongens dromen van 80 jaar.  
 
Een donatie, via Jolanda Bongers- Kessels, van haar vader 
meneer Kessels blijkt eigenlijk 40 jaar modelbouw 
geschiedenis. Vliegtuigen, tanks, onderzeeboten. Hij heeft van 
alles gebouwd. Nu hij rond de 90 zit heeft hij de kleurige 
miniaturen van de vliegtuigen en voertuigen die hij zelf nog in 
actie heeft gezien tijdens de bevrijding los gelaten. Dozen vol 
met grote en kleine modelletjes en veel losgeraakte 
onderdelen. Een van de vrijwilligers heeft het op zich 
genomen om het uit te pluizen. Al snel blijkt dat er een aantal 
hele grote vliegtuigen in zitten die in onze vliegtuigen kamer 
bruikbaar zijn. Na een schoonmaakbeurt blijken ze heel aardig 
gebouwd. Netjes geschilderd. Een mooie afspiegeling van de 
jongensdromen van lang geleden.  
 
Helaas missen de meesten wat onderdelen. Al pratende vormt 
zich een plan. Met een 3d printer worden wat ontbrekende 
delen geprint, en de toestellen aangevuld tot complete 
vliegtuigen. We laten ze wit. Meneer worstelt met zijn 
geheugen, en als eerbetoon aan zijn noeste arbeid van vele  
getuige van zijn worsteling.  
 



De vliegtuigen hangen met zijn 5-en aan het plafond en tonen 
hun silhouetten en wat technische details. Van een aantal 
hebben we onderdelen in de expositie. Van de overige 
modelbouw slaan we de dingen die bruikbaar zijn voor de 
expositie op. Onderdeel van toekomstige diorama's wellicht. 
 

 
 

 
 
Hornemann huis. 
 
Martijn Docters bracht ons museum een bezoek met een 
speciale reden. Martijn (her)opent 30 augustus het 
Hornemannhuis te Eindhoven. 
Studio 040 schrijft: 
“Het Hornemann Huis, een Holocaustmuseum over twee 
joodse broertjes uit Eindhoven die zijn gemarteld en vermoord 
door de nazi's, verhuist van De Hurk naar het Designhuis in 
het centrum.” 
 

8 September is de opening op de nieuwe locatie en het 
museum zal geopend zijn tot medio juli 2025, dan wordt het 
gebouw verbouwd. 
 
 
Nieuwe aanwinsten. 
 
Materialen Harrie Geutjes. 
Harrie diende bij 2-4-6 RI, 2e Compagnie 4e Bataljon 6e 
Regiment Infanterie. 
Enkele jaren geleden kregen we ook al enkele foto’s van Harrie 
in Indië. Harrie trouwde met Mien Hurkmans, toen Harrie in 
1954 verongelukte is Mien hertrouwd, we kregen deze 
scheepskist, foto’s en plaquette van haar dochter uit dit 
huwelijk. 
 

 
Scheepskist of repatkist, hierop stond het huisadres, de naam 
van het transportschip waarop men naar Nederland kwam, 
het legernummer en het onderdeel waarin men diende. 
 



 
Harrie met een Britse Chevrolet en enkele Indonesische 
kinderen. 
 

 
De militaire die thuiskwamen uit Nederlands-Indië kregen 
vaak een aandenken vanuit de gemeente. Hier de plaquette 
die Harrie ontving na thuiskomst. 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
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