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Geachte lezer, 
 
Het nieuwe jaar is alweer ruim aangevangen, het brengt 
hopelijk ook mooie momenten binnen ons museum.  
 
We werken geregeld op maandagavond aan onze 
museuminrichting en aan de tentoongestelde materialen. 
Ook werken we hard aan de objectregistratie, het verhaal bij 
de museumitems. Deze verhalen moeten goed bewaard 
blijven om zo juist verteld te kunnen worden. 
 

 
In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Vrijwilligers Kerststukken maken Reusel; 
- Boekenmarkt;   
- Monument; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Vrijwilligers Kerststukken maken Reusel. 
 
 
Namen alle vrijwilligers die Kerststukken maken en hand- en 
spandiensten verrichten in Reusel kregen wij als stichting 
museum De Bewogen Jaren 1939-1950 het mooie bedrag van 
200 euro geschonken. 
Getekend Mary- Gerda- Jo. 
 
Dank jullie allemaal voor deze steun aan onze stichting. 
 
 
 
Boekenmarkt. 
 
 
Boekenmarkt museum: “De Bewogen Jaren 1939-1950”. 

Museum De Bewogen Jaren 1939-1950 organiseert op zaterdag 

15 en op zondag 16 maart een boekenmarkt, alle dubbele 

boeken en de boeken die niet in onze bibliotheek passen gaan 

we aanbieden. De opbrengst komt geheel ten goede aan ons 

museum. 



De aangeboden boeken zijn van vele verschillende genres. We 

bieden naast geschiedkundige boeken ook technische boeken, 

historische boeken en ook romans aan. Er worden ook 

zeldzame en gezochte boeken aangeboden. 

De boekenmarkt vind die zaterdag en zondag plaats in ons 

museum, de entreeprijs is voor deze boekenmarkt aangepast 

naar 2 euro per persoon, kinderen 1 euro. U bent welkom 

vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur. 

Wees welkom tijdens deze speciale dagen, wie weet vind u dat 

langgezochte boek. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Monument. 
 
In de Kerkstraat te Baarle Hertog vindt u een 
oorlogsmonument. 
 
Tekst op het monument: 
Monument gefusilleerden.  
Dit monument is in 1949 vervaardigd door L. van der Meer ter 
nagedachtenis aan de drie, op 10 september 1944 gefusilleerde 
inwoners van Baarle: Maria Verhoeven, Gerardus Gerritsen en 
Adriaan vaan Gestel 
 
Op het monument zien we ook een piloot. Veel 
vliegtuigbemanningsleden zijn door deze groep over de grens 
geholpen en via de vluchtlijnen richting het zuiden, onder 
andere Gibraltar. 
Van Adriaan van Gestel hebben we twee uniformen in ons 
museum hangen en de informatie over zijn oorlogsjaren en 
hoe hij bij de Marechaussee terecht kwam waar hij een 
belangrijke rol vervulde. Adriaan was afkomstig van 
Eindhoven. 
 

 



 
 

 

 
KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
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