
 
 
            MUSEUM “DE BEWOGEN JAREN 1939-1950” 
 
 
 

                                     
 
 
 
                            Nieuwsbrief No 98, 5 mei 2025. 
 
Geachte lezer, 
 
Meimaand, Mariamaand, maar voor ons zeker ook 
herdenkingsmaand. 
We herdenken in heel Neerland het einde van de Tweede 
Wereldoorlog met grote bevrijdingsfestivals. 
In onze regio herdenken we ook het uitbreken van de oorlog. 
Franse militairen kwamen de tweede oorlogsdag in onze regio 
en er heerste een korte bloedige slag op de derde oorlogsdag 
12 mei 1940. In Hooge Mierde sneuvelden drie Franse 
militairen wiens graven tot 1949 op ons kerkhof waren. 
 

In deze nieuwsbrief vindt u: 
 

- Herdenking Diessen;   
- Opening monument Arendonk; 
- Boekenmarkt museum; 
- 4 mei, dodenherdenking; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Herdenking Diessen 
 
Zaterdag 10 en zondag 11 mei wordt in Diessen aandacht 
gegeven aan het begin van de Duitse bezettingstijd toen 
Franse eenheden hier arriveerden om de Duitse opmars te 
stoppen. 
De herdenking van de Franse militaire gesneuvelden te 
Diessen is op 11 mei, van 13:00 tot 1500 uur. U bent welkom in 
ontmoetingscentrum Hercules waar onder meer de Franse 
Ambassadeur, de Commissaris van de Koning en de 
Burgemeester zullen spreken. Daarnaast zullen door middel 
van verhalen, foto’s en films de gebeurtenissen van 12 mei 
1940 worden getoond en gaan we de elf militairen ‘een gezicht 
geven’. 
De expositie in de Hercules is zaterdag en zondag te bezoeken, 
een belangrijk gedeelte van de expositie komt vanuit ons 
museum. 
 
 
Opening monument Arendonk. 
 
Zaterdag 10 mei om 10:00 uur vind deze plaats vlakbij brug 5 
te Arendonk (België). 



Een onderdeel van onze bevrijders, de Britse 53e Welch 
Infanteriedivisie, bevrijdde na een zware strijd Arendonk.  
Het monument staat op de plaats waar ruim 80 jaar geleden 
het hardst werd gevochten in Arendonk. In deze omgeving, 
Onder d’Eike en Grens, sneuvelden achttien Britse militairen. 
 

 
Het nieuwe monument te Arendonk. 
 
Boekenmarkt museum. 
 
Het weekend van 15 en 16 maart hebben we een aantal extra 
bezoekers in ons museum mogen ontvangen. 
We hebben een aantal boeken kunnen verkopen. 
We hebben ook een aantal boeken weggegeven aan de scholen 
die ons museum bezochten. 
 
 

4 mei, dodenherdenking. 
 
Op het vernieuwde plein voor het gemeentehuis hebben we 
wederom een respectvolle dodenherdenking mogen 
meemaken. 
 
Hierbij beelden van enkele momenten tijdens deze 
herdenking. 
Schoolkinderen die rozen legden voor de burgerslachtoffers 
gelijktijdig weren de namen met de leeftijd vernoemd. 
Kaarsen en toefjes op de Britse graven op het kerkhof te Reusel 
en de kransen bij het oorlogsmonument. 
 
 

 
 



 
 

 

 

Nieuwe aanwinsten. 

Gasmasker Neterselsedijk 
Lage Mierde. 

Jan Couwenberg vond in 
1944 dit gasmasker, 
vlakbij zijn woning, in de 
buurt van een 
gesneuvelde Duitse 
soldaat. 
 
In het gasmasker staat de 
naam: Uffz Böhme 
Helmut. 
Het persoonsnummer 
van deze militair was 
4045. 
 

Fotoboek Jan de Koning. 
 
We kregen twee foto’s van de arbeidsdienst, een boekje van 
NAD kamp Vledder, toelichting over het drama te Vledder. 
Een fotoboek vanuit Indië, een dagboek geschreven in Indië en 
twee krisjes (brievenopeners). 
In 2013 kregen we al wat materialen van Jac betreffende zijn 
zwager. 

 



 
 
 

 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
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