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Geachte lezer, 
 
We hebben in Nederland een respectvolle herdenking van de 
Japanse capitulatie gehad. 80 Jaar geleden waren de 
Nederlanders en de Indische Nederlanders in ons voormalig 
Nederlands-Indië vrij, maar de dreiging voor de Nederlanders 
in Indië was niet voorbij. 
Dit was de aanloop naar de Bersiap, een periode waarin de 
interneringskamppen wederom, nu als beschermingskampen 
in gebruik werden genomen. 
  

In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Indiëherdenking, 80 jaar;   
- Herdenking Franse militairen mei 1940, Diessen; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Indiëherdenking, 80 jaar. 
 
15 augustus was het 80 jaar geleden dat er met de capitulatie 
van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Dit jaar heeft de Koning een toespraak gehouden bij het 
Nationale Indië monument in Den Haag. 
Ook Roy Meelhuysen uit Eindhoven kwam aan het woord. 
 
 
Herdenking Franse militairen mei 1940, Diessen. 
 
11 Mei 1940 kwamen Franse militairen in onze regio met als 
doel de Duitsers tegen te houden. In Diessen vielen hierbij de 
levens van drie burgers en elf Franse militairen. 
Zondag 11 mei 2025, 80 jaar na dato volgde in Diessen een 
gedenkwaardige herdenking waar we met ons museum aan 
meegewerkt hebben, 
 
 
Nieuwe aanwinsten. 
 
We kregen van Jan Kouwenbergh een Duits gasmasker. Dit is 
in 1944 in Lage Mierde gevonden langs een gesneuvelde 
Duitse militair. Uffz. Helmut Böhme heeft de oorlog overleefd. 
 
 



 
In Lage Mierde 
achtergebleven 
Duits gasmasker 
waarin de naam 
Uffz. Helmut 
Böhme. 
 
 
 

 
 
Kist Nederlands-Indië. 
 
Andreas Huurman, een kennis van de Documentatiegroep 40-
45, tipte mij over deze kist. Dit is een repatrieringskist van de 
Japanse burgerkampen. 
De 48-jarige mevrouw Wesselo-Kwak is samen met haar twee 
dochter van 16 en 14 jaar hiermee naar Nederland gekomen. 
De dochter van Mie Wesselo had de kist, die nu in de weg 
stond, op marktplaats gezet. 
Geweldig dat wij deze kist mogen tentoonstellen, met het 
verhaal van de familie. 
We kregen ook een notitieboekje waarin Miep schreef dat haar 
vriendje Jaap en enkele andere jongens werden afgevoerd naar 
het jongenswerkkamp. 
Ook enkele emblemen van een vriendje van Miep die diende 
bij de RAF. 
 

 
 

 
 

 
 
 



Yad Vashem. 

 

Klasine en Peter Dozy- van der Goot 

In 1972 ontvingen Klasine en 
Peter de Yad Vashem. 
Ook dit mooie Delftsblauwe 
bord is speciaal voor hen 
gemaakt. 
We hopen nog het verhaal 
achter de namen te kunnen 
traceren. 

 

Spottekening van de wereldleiders. 
 
Bij familie Nagtzaam hing als teken van stil verzet deze 
tekening aan de muur. Het moet de wereldleiders voorstellen 
in hun machtsposities. 
De laatste periode van de oorlogsjaren lag de tekening onderin 
een ledikantje, er waren teveel razzia’s en ze wilden geen 
gevaar lopen. 
 

 

Spotprent van de wereldleiders. 

 
 
Noodkacheltje. 
 
We kregen dit noodkacheltje van mevrouw Slager- Dijkstra, in 
de oorlogsjaren woonachtig in Haarlem. 
Het huishouden bestond uit 5 volwassenen en zes kinderen 
van wie haar broer, geboren 1931, de oudste was. 
Hout was schaars, ze herinnert dat al de bomen en het hout in 
de buurt in 1945 verdwenen waren, gedeeltelijk in hun 
kacheltje. 
 



 

Noodkacheltje. 
 
Dit kacheltje plaatste 
men op de opening op 
de kachel zodat de 
rookgassen via de 
kachel naar de 
schoorsteen trokken. 
Bovenop stond de pan 
met suikerbieten of 
bloembollen die 
langzaam gaar 
kookten. 
 

 
Britse muntjes. 
 
Malcolm Heefer medelid van de vereniging N.V.W.H.T. 
bracht op de poetsavond van het museum deze muntjes mee. 
In de jaren 40 was de Britse valuta het Britse pond sterling dat 
bestond uit ponden, shillings en pence in een 1: 20: 240 
verhouding. 

 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jetty Eugster- van Bergeijk, Oud-Burgemeester van 
de gemeente Reusel- De Mierden. 

 

 
 
 
Met dank aan: 
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